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 weemoed 
 

  overgave 



Zo mooi is klassiek!  Met muziek doorvoel je 

je emoties en deel je deze met anderen als 

je er samen naar luistert. Muziek verbindt 

mensen. 

Welkom op ons najaarsconcert met werken 

van Brahms, Bruckner, Hauptmann, 

Rheinberger, Mendelsshohn en Bach. Door 

Corona stond ons samenzingen als koor 

noodgedwongen op een laag pitje.  

Blijven we met weemoed in het verleden  

hangen of gebruiken we het als de brug om 

de verbinding te slaan tussen vroeger en nu. 

Wij gaan weer door met een aantal 19e-

eeuwse romantische koorliederen met daarin 

woorden als troost, weemoed en overgave. 

Met dit repertoire laten we de Coronatijd 

hopelijk voorgoed achter ons. We sluiten dit 

concert af met een kort werk van Bach uit 

het Magnificat als een soort opleving. 


