Christelijk Oratoriumkoor Woerden
dirigent - Arthur Koopman orgel - Ad van Pelt

Matineeconcert

100-jarig jubileum

met Bach, Vivaldi, Handel,

Rossini, Mendelssohn,

Andvriessen en Franck

Christelijk

Oratoriumkoor

26 mei 2018 « Petruskerk ¢ aanvang 16.00



Voorwoord

Beste muziekliefhebber,

Op 13 februari 2018 was het 100 jaar geleden dat, onder de naam
Christelijke Zangvereeniging Oefening en Stichting Woerden, het huidige
Christelijk Oratoriumkoor Woerden, werd opgericht. Dit 100 jarig
jubileum willen wij als koor luister bijzetten met dit matineeconcert.

Onze dirigent Arthur Koopman neemt u mee langs een aantal (delen uit)
klassieke koorwerken die we de afgelopen jaren hebben gezongen. Ook
zingen we twee delen uit het oratorium Judas Maccabaeus van Handel
dat we op 10 november a.s. in de Jacobikerk in Utrecht gaan uitvoeren
samen met het KOV Utrecht. Ook dit concert staat onder leiding van onze
dirigent Arthur Koopman.

Na afloop van het concert is er een receptie in de kooromgang. U wordt
van harte uitgenodigd om, onder het genot van een hapje en drankje, na
te praten en herinneringen op te halen.

Aan de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten van dit
concert. Uw gulle gift wordt op prijs gesteld.

Wij wensen u vanmiddag veel muziekgenot en hopen u te ontmoeten
tijdens de receptie.

Pieter Hagendijk,
Voorzitter Christelijk Oratoriumkoor Woerden

De stropdassen en corsages zijn gesponsord door
Rabobank Rijn en Veenstromen.
De bloemen zijn beschikbaar gesteld door Pels bloemisten.



Programma

Welkom door Pieter Hagendijk
1. Psalm 150, C. Franck

2. Uit Petite messe solennelle, G. Rossini
lleriell

3. Uit Gloria, A. Vivaldi
“Gloria”

“Cum Sancto Spiritu”

4. Uit The Messiah, G.F. Handel
“And the glory of the Lord”

5. Psalm 42, F. Mendelssohn
“Wie der Hirsch schreit”

6. Magpnificat, H. Andriessen
7. Uit Judas Maccabaeus, G.F. Handel
“O Father, whose almighty power”

“We come in bright array”

8. Uit Die Schopfung, J. Haydn
“Vollendet ist das grofle Werk”

9. Slotkoraal uit de Johannes Passion, J.S. Bach
“Ach Herr, lal dein lieb’ Engelein”

Toespraak door de heer H. Schimmel, voorzitter van de KCZB
Toespraak door mevrouw Y. Koster, locoburgemeester van Woerden

Receptie



Foto uit eind jaren 60. Johannes Passion o.l.v. dirigent Wouter van Haaften in de

Bonaventurakerk

Foto uit begin jaren 60. Koor o.l.v dirigent Nico van Vliet in de Petruskerk



