Christelijk Oratoriumkoor Woerden

‘In Freud und Leiden’

concert met werken van
Mendelssohn, Schubert, Rheinberger en Bruckner

20-04-2013
20:00 uur
Opstandingskerk
Wilhelminaweg 8
Woerden

Entree € 12 « voorverkoop € 10
bij koorleden, Boekhandel De
Hoeksteen, Drogisterij Stouthart
en Toeristen Informatiepunt,
Meulmansweg 27, Woerden



Romantiek en Duitse kerkmuziek

Welkom en geniet tijdens dit concert van de
‘romantiek’, een kunststroming uit de 19e eeuw.

Er is veel drama en emotie te horen: Alles draait om
wat mensen voelen, fantasie en de natuur.

Vaak terugkerende thema’s zijn de verheerlijking van
de liefde, de hang naar het nostalgisch verleden, de
dood en een hernieuwd enthousiasme voor de natuur.
Verder is er veel aandacht voor emoties als vreugde,
verdriet, verwondering, angst, pijn en verlangen.

In dit concert komen diverse stijlen uit Duitse
kerkmuziek van die tijd aan bod. De tekst en muziek
verloopt van introvert naar extrovert en varieert van
ingetogen tot uitbundig.

» Mendelssohn - Trauergesang Op.116
en Motetten Op.69

e Schubert - Deutsche Messe D.872

® Rheinberger - Abendlied en Hymne Op.69
en Ave Regina Op.140

e Bruckner - Vexilla regis WAB 51

e diverse orgelwerken

Erick Versloot (organist) en Chris Pouw (dirigent)
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